
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen; 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
Mededelingen 
     
Zending en zegen 
Kom en zie.’ 

De oproep van Jezus klinkt na. 

Wij zijn gekomen, wij hebben ons  

laten raken door zijn Woord. 

Laten we heengaan 

om met anderen te delen  

wat wij hier hebben ervaren. 

God houdt ons de hand boven het hoofd  

en zegent ons: 

in de naam van + de Vader, de Zoon  

en de H. Geest. Amen. 

 

 
 

 
 
 
Dit weekend omhaling of/en ... 
 

We verkopen i.s.m. Pomona Puur Natuur 
"Goede Groentezakken".  
De mooie en handige boodschappentas van 
Rikolto wordt gevuld met (h)eerlijke groenten 
en ingrediënten om er een lekkere soep mee te 
bereiden.  
Kostprijs: 20 euro per zak    
Bestellen: Langs de actiepagina tot 20 januari. 
http://www.rikol.to/goedegroentezak     of 
 

Bestel bij het afhaalpunt van je 
keuze.  
Alvast bedankt. 
 
 
 
 
Woensdag 17 januari om 19.45 uur: 
TEREKEN OVERLEG(T) 
 
 
Zaterdag 27 januari om 15.30 uur:  
HERINNERINGSVIERING 
 
 
Zondag 4 februari om 14.30 uur: 
BENEFIETTCONCERT “Geef Licht” 

Lied 

Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
namen voor Hem, dromen,  
signalen diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde, horen en zien,  
onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord . 

 

Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 
Welkom 

 

 

 

Zondag 14  januari 2024 
2de zondag B-jaar 

 
 

‘Kom en zie’ 

http://www.rikol.to/goedegroentezak


 

Bidden om Gods nabijheid                     

God, ik zoek je 

in de liefde tussen mensen 

en de zorg van goede ouders 

in de hand van een echte vriend 

en de heldere blik van 'n kind. 
  

God, ik zoek je 

in de stilte van eigen hart 

en het vouwen van mijn handen 

in het luisteren naar jouw woord 

en hier bij het breken van jouw brood. 
  

God, ik zoek je 

in het bouwen aan de wereld 

en het begaan zijn met elkaar 

in het bezorgd zijn om kleinen 

en het doen zoals Jezus deed. 
  

God, ik zoek je 

gisteren, vandaag en morgen 

want je spoor raak ik zo vaak kwijt. 

Maar Jij komt me telkens weer tegemoet 

met jouw liefde die wonderen doet. 

Spreek dan tot mij zodat ik kan doen 

wat Jij doet.  

 

Lofprijzing 
 

Een wens bij Wondere Ruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zoek een plek waar  

ik gelukkig kan leven 

Waar iedereen het beste  

van zichzelf wil geven 

Waar je kan werken en zingen 

Dansen en springen, leven in de zon 

Ik zoek een huis op een heuvel  

met een grasplein errond 

Het moet een huis zijn  

waar we samen kunnen spelen 

En waar we lief en leed  

tezamen kunnen delen 

Ja, ik wil doen wat ik kan, zijn wat ik ben, 

En geven al wat ik in me heb 

Ja, ik wil doen wat ik kan, zijn wat ik ben, 

En geven al wat ik in mij heb. (Chirolied) 

 

Slotgebed 
Goede God, Gij hebt ons geroepen  

om uw leerling te zijn, 

om in ons doen en laten 

uw Woord te laten doorklinken. 

Sterk in ons het vertrouwen 

dat wij dit aankunnen 

en help ons zo 

vrede en eenheid onder mensen 

tot stand te brengen. 

Dat vragen wij U, in naam van Jezus, 

door U gezonden als Inspiratiebron  

 

Slotlied 



Laten wij nooit vergeten  

dat Hij de Mensenzoon is 

- mens onder de mensen - 

die meer heeft geloofd in de mens, 

meer heeft gehoopt  

en bemind dan wij ooit kunnen. 

  

Laten wij nooit vergeten, God, 

dat onze hoop op U  

nooit wordt teleurgesteld, 

dat uw liefde geen grenzen kent 

en dat vooral de armen en de kleinen 

door die boodschap blij kunnen worden. 

 

Laten wij nooit vergeten dat Hij  

op de vooravond van dat lijden en die dood 

in het breken van het brood 

en het rondreiken van de beker 

het teken heeft gesteld dat ons  

in zijn naam en zijn liefde samenbrengt (…).  

 

Wij zijn hier bijeen in zijn naam, 

omdat wij mensen willen worden  

zoals Hij, mensen die geloven in elkaar 

en vertrouwen op U, 

die hopen dat Gij uw belofte, 

van een gelukkig leven zonder einde, 

waar zult maken aan alle mensen 

ook al zijn zij overleden. 
  
Wij willen het brood breken 

en wij zullen het eten, 

wij zullen de beker rondreiken en drinken 

in zijn naam om de herinnering aan Hem 

levend te houden. 

 

Geef ons die Geest van deemoed en liefde; 

dan zullen wij gelukkig en blij worden. 

Daarom bidden wij met deze woorden: 

 

Onze Vader  
 
Gebed om vrede en vredewens 

Heer Jezus, 

Gij nodigt ons uit  

om vrede waar te maken. 

Neem ons bij de hand 

zodat wij onze hand naar anderen uitsteken 

en uw vrede doen groeien 

over alle grenzen heen. Amen. 

  

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En met uw geest. 

En geven wij elkaar een blijk  

van vrede en vriendschap. 

 
Communie 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingsgebed 
God, wij zijn maar gewone mensen 

en toch vraagt Gij steeds opnieuw  

om met U mee te gaan. 

Wij wikken onze woorden, 

hebben geen jawoord klaar, 

enkel een “maar”, een aarzeling. 

Wij zijn soms bang om U te volgen, 

want Gij vraagt dienstbare inzet  

en liefdevolle overgave. 

Geef ons een warm hart vol van uw liefde, 

dan zullen wij door Jezus’ Woorden 

op stap gaan om uw Liefde uit te delen 

overal om ons heen. Amen. 

 
Inleiding op de lezingen     
De kleine Samuël wordt wakker geschud  

door de stem van God. 
Het zou zijn leven veranderen. 
In het evangelie zetten twee leerlingen  

van Johannes de Doper  
hun eerste stappen in het voetspoor van Jezus. 

 
Eerste lezing  1 Samuël 3, 3b-10. 19   
 
Tijd voor de kinderen  
 

Evangelie  Johannes 1, 35-42  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Homilie 
 
Voorbede 

Omdat wij weten hoe moeilijk het is 

God in ons dagelijks leven te horen en te zien, 

bidden wij: 

 

Voor allen die, waar dan ook, 

leidinggevende functies hebben. 

Dat ze in het leven van elke dag  

mogen horen en zien 

waar het op aan komt. 

 

 

 

 
  



Voor allen die zich veiliger voelen 

in vertrouwde structuren  

en bij de gewone gang van zaken. 

Dat ze durven openstaan  

voor initiatieven van buitenaf. 

Dat ze ook proberen te luisteren  

naar Gods Woord 

in de tekenen van deze tijd. 

Luister Heer, … 
 

Voor allen, 

dat we durven ingaan op Jezus uitnodiging 

“Kom en Zie”.  

Dat we door in beweging te komen  

en goed om ons heen te zien en te luisteren,  

ontdekken hoe we Jezus kunnen volgen.  

We bidden in het bijzonder  

voor wie ons gebed wordt gevraagd (…). 

Luister Heer, … 
 

God, 

steeds doet Gij een beroep  

op mensen zoals wij. 

Gij vraagt dat wij onze zekerheden achterlaten 

en nieuwe wegen inslaan. 

Help ons daarbij 

om zo echte volgelingen te worden 

van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat het leven mij geschonken 

werd door God,  

onze Vader, Bron van liefde. 

Ik geloof dat ik geroepen ben 

om mee te werken aan een toekomst 

die voor elke mens menswaardig is. 
 

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens 

die niet geleefd heeft voor Zichzelf. 

Ik geloof in die Mens 

die wij kennen als Zoon van mensen 

en Zoon van God, 

die een ereplaats gaf aan mensen 

die over het hoofd werden gezien. 
 

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 

als wij in zijn naam samen zijn 

en wij elkaar levenskansen geven. 

Ik geloof dat zijn Geest 

ons telkens weer aanspoort 

om naar elkaar om te zien 

en zo mensen te worden met en voor elkaar. 
 

Ik geloof dat ons leven 

niet zal eindigen in het zinloze niets, 

maar dat wij eens zullen leven 

bij de Bron van liefde  

die ons dit leven schonk.  

Amen. 

Offerande 
Delen van wat we hebben, 

om onze geloofsgemeenschap 

mee te dragen.  

Dank je wel om dit te doen! 

Je kan iets in het mandje 

leggen waarmee de 

misdienaars rond komen, 

of het kan via je bankapp. 

 
Orgel 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zij met u.  
En met uw Geest. 
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Met hart en ziel danken wij U, God, 
die door uw Geest onze geest  
voortdurend vernieuwt 
opdat wij de wereld mensvriendelijker  
zouden maken. 
 
Uw Geest stimuleert ons 
om te geloven in Jezus 
en Hem te belijden voor alle mensen 
als de Heer,  
als de hoop van de wereld. 
 
Daarom loven wij U met de woorden 
die uw Geest ons heeft ingegeven: 

 
Laat ons nooit vergeten 

dat Hij de wereld heeft gezien  

met onze ogen, 

dat Hij onze woorden gesproken heeft, 

dat Hij onze vreugde  

en onze nood heeft gekend, 

dat Hij het werk van een mens  

heeft verricht 

en dat Hij ons brood gegeten heeft. 

  
 
 


